
Themadienst gospelband Sinjael  
Deze dag is mogelijk gemaakt door God 

Sinjael: Een loflied 

(Tekst en muziek: Linda Delfsma) 

Elke morgen wil ik mijn dag beginnen 
om een loflied voor mijn Heer te zingen. 
En ik tel mijn zegeningen 
zelfs de allerkleinste dingen. 
Die ik vol liefde van mijn Heer ontvang. 
 
Elke morgen hoor ik de vogels fluiten 
die van hun Schepper telkens weer getuigen. 
Ze hoeven niet te zaaien, 
ze hoeven niet te maaien. 
Het is de Schepper die voor de vogels zorgt. 
 
Elke morgen wil ik mijn Vader danken 
met een lied met de allermooiste klanken 
Met mijn handen hooggeheven 
wil ik U danken voor het leven. 
Het leven dat U gegeven heeft. 
 
Alle eer voor U, Vader, Zoon en Geest 
U bent nog nooit zo belangrijk voor mij geweest (4x) 
 

Sinjael: Soms ben ik bang  

(Tekst en muziek: Egbert Schilstra) 

Soms ben ik bang dat het echt eens mis zal gaan 
in deze tijd waar respect van haat verliest. 
Waar mensen elkaar niet meer verstaan 
men niet voor woorden maar voor wapens kiest. 
 
Soms ben ik bang dat het echt eens mis zal gaan 
wanneer de leider alleen zichzelf ziet staan. 
Geen mededogen, geen vertrouwen biedt, 
en de nood van mensen niet meer ziet. 
 
 
 



En dan bid ik Vader blijf toch heel dichtbij. 
Want de mensheid heeft het niet meer in de hand. 
En dan lees ik uw belofte maakt eens vrij. 
De woestijn wordt weer een bloeiende vallei, 
een vallei, een vallei! 
 
 
Soms ben ik bang voor wat er komen gaat 
verdrinkt de liefde niet in een poel van haat. 
En durf ik op te staan bij onrecht en verdriet 
geef ik mijn hand of doe ik dat toch niet. 
 
Soms ben ik bang maar U gaf aan ons uw woord. 
U bent betrouwbaar, ons hele leven door. 
Al lijkt de vijand machtig en zo sterk 
als men U zoekt, dan overwint uw werk! 
 
Want ik bid U Vader blijf toch heel dichtbij 
en geef wijsheid waar de leugen nog regeert. 
Geef uw liefde in het hart van iedereen. 
Dan verandert heel de wereld om ons heen, 
om ons heen, om ons heen! 
 
En dan bid ik Vader blijf toch heel dichtbij. 
Want de mensheid heeft het niet meer in de hand. 
En dan lees ik uw belofte maakt eens vrij. 
De woestijn wordt weer een bloeiende vallei, 
een vallei, een vallei! 
 
Welkom  
 
Samenzang: Opwekking 571 
Dit is de dag die de Heer ons geeft; 
wees daarom blij en vier het feest! 
Dit is de dag die de Heer ons geeft; 
wees daarom blij, wees daarom blij  
en vier het feest (2x) 
 
Zijn hand die leidt mij, Hij wandelt naast mij, 
Hij leeft nu in mij en Zijn liefde vult mijn ziel. 
Hij is mijn Redder, Hij ’s mijn Bevrijder,  
en overvloedig geeft Hij Zijn liefde, iedere dag! 
 
 



Dit is de dag die de Heer ons geeft; 
wees daarom blij en vier het feest. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft; 
wees daarom blij, wees daarom blij  
en vier het feest! 
 
Zijn hand die leidt mij, Hij wandelt naast mij, 
Hij leeft nu in mij en Zijn liefde vult mijn ziel. 
Hij is mijn Redder, Hij ’s mijn Bevrijder,  
en overvloedig geeft Hij Zijn liefde, iedere dag! 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft; 
wees daarom blij en vier het feest. 
Dit is de dag die de Heer ons geeft; 
wees daarom blij, wees daarom blij  
wees daarom blij, wees daarom blij  
en vier het feest! 
 
Inleiding op de dienst 
 
Sinjael: Heer, hier zijn we dan 
(Tekst en muziek: Coby Helder) 
Heer, hier zijn we dan, we worden even stil voor U. 
We vouwen onze handen en sluiten onze ogen, 
we worden even stil voor U. 
 
Wilt U ons helpen spreken,  
wilt U ons helpen luisteren. 
Wilt U ons helpen bidden, 
zelf zijn in ons midden. 
 
Heer, hier zijn we dan, we worden even stil voor U. 
We vouwen onze handen en sluiten onze ogen, 
we worden even stil voor U. 
 
Als we openen de bijbel, 
Als we spreken van uw woord. 
Als wij openen de harten, 
uw boodschap wordt gehoord. 
 
Heer, hier zijn we dan, we worden even stil voor U. 
We vouwen onze handen en sluiten onze ogen, 
we worden even stil voor U. 
 



We gaan bidden 
 
Samenzang: opwekking 407 
O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring  
de wereld zie die U hebt voort gebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
Refr. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
 
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam. 
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
Refr. 
 
Als Christus komt met majesteit en luister 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. 
Refr. 
 
Sinjael: Dichtbij U zijn 
(Tekst en muziek: Linda Delfsma) 
Mijn aller diepst verlangen is om dicht bij U zijn. 
Als een kind bij U geborgen vertrouwd en veilig zijn.  
U kent mij en doorgrondt mij weet van mijn angst en pijn. 
Maar kent ook mijn verlangen, om heel dicht bij U te zijn. 
 
Refr: U zegt: 
Mijn kind ga bidden, ga lezen in Mijn woord. 
Dan ben Ik heel dicht bij je, dichterbij dan ooit! 
Ik heb Mijn woord aan jou gegeven,  
om daarmee op weg te gaan. 
Om van daaruit te kunnen leven en nooit alleen te staan. 
 
De verhalen gaan over mensen die zo zijn als jij en ik. 
Met dezelfde moeilijkheden vreugde en verdriet. 
Kostbaar zijn die woorden die al zolang de mensen raakt. 
Troost geeft en bevrijding en God zo zichtbaar maakt. 
 



 
Refr: U zegt: 
 
Je gaat niet alleen, zei Jezus maar ik geef de Heilige Geest. 
Zodat je vrucht gaat dragen als jij mijn woorden leest. 
Wat tastbaar zijn die woorden ze komen in je hart terecht. 
Een lamp schijnt voor jouw voeten ze wijzen je de weg. 
Refr: U zegt: 
 
Schriftlezing: Prediker 8: 9-15 
9 Ik heb diep nagedacht over alles wat plaatsvindt op deze aarde, waar de 
mensen de mogelijkheid hebben elkaar kwaad te doen. 10 Ik heb gezien hoe 
goddeloze mensen eervol werden begraven, terwijl rechtvaardige mensen de 
heilige stad Jeruzalem moesten verlaten en vergeten werden. Ook dat is 
zinloos. 11 Omdat God zondaars niet onmiddellijk straft, denken veel mensen 
dat zij rustig kwaad kunnen doen. 12 Maar ook al blijft een mens, na honderd 
keer te hebben gezondigd, gewoon leven, toch weet ik heel goed dat zij die 
God vrezen beter af zijn. 13 Maar de goddelozen daarentegen zullen geen lang 
en gelukkig leven leiden: hun levensdagen zullen als schaduwen 
voorbijschieten, omdat zij geen ontzag voor God hebben. 
14 Er gebeurt iets vreemds hierop aarde: 
sommige rechtvaardige mensen worden behandeld alsof zij zondaars zijn en 
sommige zondaars alsof zij rechtvaardig zijn. Ook dat is een zinloze zaak. 15 
Daarom lijkt het mij beter dat een mens geniet van zijn leven, want niets is 
beter dan dat een mens geniet van eten en drinken. De vreugde is het enige 
dat de mens heeft bij al het harde werk tijdens het leven dat God hem geeft. 
 
Schriftlezing: Prediker 9: 1-3  7-10 
 1 Ook dit onderzocht ik grondig: het feit dat gelovige en wijze mensen 
afhankelijk zijn van Gods wil, niemand weet of hij liefde of haat zal ontmoeten. 
Men weet niets van tevoren. 2 Iedereen krijgt te maken met dezelfde 
ervaringen, of hij nu goed of slecht, godsdienstig of niet godsdienstig, werelds 
of gelovig is. 3 Ieder deelt in hetzelfde lot en dat lijkt 
onrechtvaardig.  
7 Ga daarom maar gewoon door met eten en drinken en wees er blij mee, want 
zo heeft God het altijd al gewild. 8 Draag feestkleren en zorg dat u er goed 
verzorgd uit ziet. 9 Geniet van een gelukkig leven met de vrouw van wie u 
houdt gedurende de dagen van uw voorbijglijdende leven, want dat komt u  
toe in dit leven, bij alle moeite die u zich op aarde getroost. 
10 Benut alle mogelijkheden die je krijgt om iets te doen, want in de dood waar 
u naartoe gaat, bestaat geen werk, geen voorbereiding, geen weten en geen 
begrijpen.  
 
 



Samenzang: Opwekking 595  
Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 
Bij U wil zijn, elk moment. 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonden deed (2x) 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij.(2X) 
 
Sinjael: Oorlogskind 
(tekst en muziek: Egbert Schilstra) 
Oorlogsbeelden, ogen vol angst,  
kinderen huilend, aan moeders hand. 
Ik zie je staan je toekomst ruw verstoord,  
heeft dan geen mens jouw stem gehoord! 
  
 



Al die jaren, het lijkt onecht. 
Je was gelukkig, er was vrede en recht. 
Je leefde samen, soms heel dicht bij elkaar. 
De oorlog leek ver, maar nu sta jij daar! 
 
Maar nu we hier zo samen zijn,  
vraag ik steeds meer en meer. 
Wil hun leven leiden God en breng een ommekeer. 
Laat de mensen vrede zien en maak de kinderen blij. 
Want nu het daar zo eenzaam lijkt ook nu blijft U nabij! 
  
Ik zie je lopen met gebogen hoofd. 
Waar je ooit van droomde, dat is nu gedoofd. 
Toch ga je verder je weet wel dat het moet, 
want het meisje naast je, ze volgt je op de voet. 
 
Maar nu we hier zo samen zijn,  
vraag ik steeds meer en meer. 
Wil hun leven leiden God en breng een ommekeer. 
Laat de mensen vrede zien en maak de kinderen blij. 
Want nu het daar zo eenzaam lijkt ook nu blijft U nabij! 
 
Deze dag is mogelijk gemaakt door God 

Sinjael: Echte Vrede   
(Tekst en muziek Egbert Schilstra) 
Het gaat me goed in heel het leven, nee ik kom echt niets tekort. 
M’n gezin, m’n huis, m’n werk en voldoende eten op mijn bord. 
Maar toch hoor je me soms klagen, en toch denk ik wel eens “man”.. 
die buurman met z’n auto waar doet ‘ie dat toch van?! 
 
M’n huis is wel wat klein en ook de tuin een beetje krap. 
Misschien wordt het eens tijd voor een frisse nieuwe stap. 
En wat doen we met vakantie, met de auto of de trein, 
of gaan we met het vliegtuig op weg naar zonneschijn! 
 
Nooit tevreden, nooit genoeg.  
Nooit geen vrede met wat ik vroeg!  
Altijd minder dan wat het is.  
Altijd hinder van het gemis! 
 
 
 
 



Lieve Vader in de hemel, schud me wakker het is tijd, 
om vandaag te gaan beseffen, dat ik niet meer op U lijk! 
Want de waarden die ik nastreef, zijn uiteindelijk niet meer 
dan hoge luchtkastelen die ik bezichtig keer op keer! 
 
Ooit tevreden, ooit genoeg?  
Ooit de vrede waarom ik vroeg. 
Alleen de liefde van Uw Zoon,  
kan me bieden, waarvan ik droom. 
Echt tevreden, echt genoeg!  
Echte vrede waarom ik vroeg.  
Echte Liefde van Uw Zoon,  
wil hij me geven heel gewoon!!  
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in de Here God, 
onze Vader, die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in de stal van Bethlehem, 
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. 
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeesten die 
wonen wil in ons hart. 
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, 
waar we allemaal thuis horen. 
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, 
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen 
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. 
 
Samenzang: Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en  wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk Zijn heilige Naam. 



 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) 
verheerlijk Zijn heilige Naam,  
verheerlijk Zijn heilige Naam! 
 
We gaan danken 
 
Collecte  
Tijdens de collecte zingt Sinjael: Durf te leven 
 
Sinjael: Durf te leven 
(Tekst en muziek: Linda Delfsma) 
Hef je gezicht op naar de zonnestralen  
naar het eerste licht. 
Vergeet maar al je zorgen, 
houd je oog op Hem gericht. 
Laat de wind maar lekker waaien, 
leeg nu maar je hoofd. 
God zal voor je zorgen,  
dat heeft Hij jou beloofd. 
Leef….. 
 
Soms kunnen al je zorgen, je overspoelen als de zee. 
Je dreigt haast te verstikken, het donker sleept je mee. 
Ga maar naar je Vader als het eventjes niet gaat 
Blijf er in geloven, dat Hij je niet verlaat! 
Leef………………. 



 
Probeer maar te genieten, van de dag die voor je ligt. 
Ruik de lentegeuren, voel de regen op jouw gezicht. 
Dus durf nu maar te leven want Hij wil maar één ding; 
Al je lasten dragen en dat ik voor je zing: 
Leef……………….. 
 
Samenzang: Opwekking 334  
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein: 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein: 
 
Uitleg over de uitgesproken zegen 
 
Wees tot zegen! 
God wil je inschakelen, door jou heen wil Hij Zijn zegen geven. 
Wees anderen tot zegen. 
Deel uit wat jij van God ontvangen hebt. 
God geeft wat je nodig hebt om tot zegen te kunnen zijn. 
Hij gaf je capaciteiten en talenten. 
Dien anderen daarmee, bouw hen op. 
Voed je met Gods liefde. 



Laat je gebruiken door God.  
Strek je vol liefde uit naar de mensen. 
Laat hen zo Gods zegen ervaren! 
Amen! 
 
Sinjael: Deel je leven 
(Tekst  en muziek: Coby Helder) 
Ga op weg mijn kind, sla je vleugels uit. 
Vlieg maar weg waarheen je wilt,  
de toekomst die ontsluit. 
Volg een spoor mijn kind van goedheid en van trouw. 
Deel je liefde en je vreugd, deel je tranen en vertrouw. 
 
Ga op weg mijn kind, sla je vleugels uit. 
Vlieg maar weg waarheen je wilt, 
de toekomst die ontsluit. 
Deel je eten en je ziet dat het beter smaakt. 
Deel je kennis en je kracht en zie het is het waard. 
 
En als je dan op weg gaat neem Mijn zegen mee 
En als je dan op weg gaat neem Mijn zegen mee! 
Ga op weg mijn kind, sla je vleugels uit. 
Vlieg maar weg waarheen je wilt, 
de toekomst die ontsluit. 
Volg het spoor mijn kind van vrede en van trouw. 
Deel je leven en wordt mens, deel je leven en vertrouw 
En als je dan op weg gaat neem Mijn zegen mee 
En als je dan op weg gaat neem Mijn zegen mee! 
 
Ga op weg mijn kind, sla je vleugels uit. 
Vlieg maar weg waarheen je wilt, 
de toekomst die ontsluit. 
Volg het spoor mijn kind  
van vrede en van trouw. 
Deel je leven en wordt mens,  
deel je leven en vertrouw! 
 


