
Orde van dienst ,ds M.J.M Sijtsma – van Oeveren , 22 mei 2022, 10.00  uur   

                                             Heilig Avondmaal 

 

                               Thema: ‘het Bruiloftsmaal van het Lam’. 

 

Voor de dienst: Opw. 793  
 

Er breekt een lang beloofde toekomst aan: 

de eerste hemel is voorbijgegaan, 

ook zijn de aarde en de zee verdwenen. 

Er daalt een stad, gemaakt van edelstenen, 

vanuit de hemel neer in gouden pracht, 

mooi als een bruid die op haar liefste wacht. 

 

Vanaf de troon weerklinkt een luide stem: 

‘God slaat zijn tent op in Jeruzalem. 

Voortaan zal Hij onder de mensen wonen 

om hun zijn liefdevolle hart te tonen. 

Hij wist de laatste traan weg die Hij ziet. 

Er zal geen rouw meer zijn en geen verdriet.’ 

 

Wat er geweest is, zal er niet meer zijn: 

geen bange nachten meer, geen strijd en pijn. 

De dood is dood, hij is geheel verslagen. 

Er resten nu alleen nog hoogtijdagen. 

Na alles wat gezien is en gehoord 

heeft God, en God alleen, het laatste woord. 

 

Hij zegt: ‘Er komt een fonkelnieuw begin. 

Daar staan mijn liefde en mijn macht voor in. 

Wie dorstig is zal Ik te drinken geven. 

Kom, laaf je aan de bron van eeuwig leven. 

Dit zal je deel zijn als je overwint: 

Ik ben je God en jij voorgoed mijn kind!’ 

 

‘Dit zal je deel zijn als je overwint: 

Ik ben je God en jij voorgoed mijn kind!’ 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 47: 1,2  
Volken weest verheugd,jubelt, toont uw vreugd, 

prijst met handgeklap 's Heren koningschap. 

Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer, 

zijn geduchte kracht geeft z' in onze macht. 

Met zijn eigen hand meet Hij Jakob 't land, 

die daar woont met trots, als beminde Gods. 

 

 

 

God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon. 

Luid bazuingeschal meldt het overal. 

Zingt Gods eer, heft aan,'s Konings eer, heft aan. 

Heel de aarde hoort naar des Heren woord, 

is zijn rijksgebied. Zingt een kroningslied! 



Die de volken leidt troont in heiligheid. 

 

Stil Gebed 

Votum en Groet 

Gloria: Lied 94 Elb  
De lof, de heerlijkheid, de kracht worde voor eeuwig toegebracht 

de Here God Almachtig! 

Het koningschap heeft Hij aanvaard over de hemel en de aard, 

rechtvaardig en waarachtig. 

Halleluja! 

Laat ons blijde ’t loflied wijden 

aan de Here, juichen onze God ter ere! 

 

Verootmoediging   daarna zingen: Ps. 130: 2 
Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, 

wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? 

Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, 

opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 

 

Genadeverkondiging   daarna zingen: Lied 374: 2,3 Elb  
Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een am, 

sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

  

Refrein: 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 

Als Christus komt met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.  

           

Refrein:.... 

 

Wetslezing  daarna zingen: Lied 376: 2 Elb  
Abba, Vader, laat mij zijn,slechts voor U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij d’Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.              
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Vooraf 

 

 

 

 

 

 



Schriftlezing : Opb. 19: 1 t/m 10 (HSV) 
“En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de 

zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.Want Zijn oordelen 

zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te 

gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan 

haar gewroken heeft.En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in 

alle eeuwigheid.En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, 

aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja! En er kwam een stem uit de 

troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten! 

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren 

en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God,  

is Koning geworden.Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven,  

want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 

En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne 

linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die 

geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de 

waarachtige woorden van God.En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij 

zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw 

broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is 

namelijk de geest van de profetie. 

 

Zingen: Ps. 68: 1,11 

God richt zich op, de vijand vlucht; 

zijn haters voor zijn aangezicht, 

als rook zijn zij verdreven. 

Zij zijn als was in deze vlam, 

zijn woede heeft hen, waar Hij kwam, 

ten dode opgeschreven. 

Maar de getrouwen zijn verblijd. 

zij staan voor Hem in vrolijkheid, 

zij zijn verrukt van vreugde. 

Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, 

zingt Hem op een verhoogde wijs 

om wat uw hart verheugde. 

 

Ook zelfs het land der duisternis 

zal weten wat uw luister is, 

Egypte zal U eren. 

Het morgenland strekt als een bruid 

de handen haastig naar U uit, 

ook daar zult Gij regeren. 

De wereld brengt U huldeblijk, 

want heel de wereld is uw Rijk, 

Jeruzalem het midden; 

koningen overal vandaan 

komen met schatting voor U staan, 

elk land zal tot U bidden. 

Tekst: Opb. 19: 9a (NBV)  
Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam 

zijn uitgenodigd.” 

 

Verkondiging  

Zingen: Gez 303: 1,4 ( de ware kerk des Heren) 
De ware kerk des Heren, 

in Hem alleen gegrond, 

geschapen Hem ter ere, 

de bruid van zijn verbond, 

dankt aan zijn dood het leven. 

Hij is haar Bruidegom. 

Want God, zo staat geschreven, 

zag naar zijn dienstmaagd om. 

 

In 't woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 

Gods hoede zal ons leiden, 

de volle vrede komt! 

Geloven wordt aanschouwen, 

als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, 

de kerk die zegepraalt. 

Lezen formulier 

Samen ‘Onze Vader’ bidden 

 

Brood  

Zingen: Gez. 476: 2 



Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, 

die voor 's werelds zonden boet, 

uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, 

waarlijk drank uw heilig bloed. 

Uit een duister, vrees'lijk boven mate 

riept Gij tot Hem die U had verlaten, 

maar uw stem breekt door de nacht: 

Vader, wereld, 't is volbracht. 

 

Wijn 

Zingen: Gez. 476: 5 
Levensvorst, U loven de geslachten, 

en tot uw verborgen tijd 

blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 

't einde van haar bange strijd. 

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 

uit die hoge heilsverwachting leven, 

tot zij op de jongste dag, 

met U triumferen mag. 

 

Rest formulier 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Collecte  

 

Slotlied: Gez. 231: 1,4  
Wij knielen voor uw zetel neer, 

wij, Heer, en al uw leden, 

en eren U als onze Heer 

met lied'ren en gebeden. 

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 

voor U, o Godsgetuige, 

o Eerstgeboren' uit de dood 

zich diep eerbiedig buige! 

 

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 

die dag zal zeker komen. 

Het licht, dat aan de kim verschijnt, 

wordt reeds van ver vernomen. 

Ja, halleluja, ja Hij komt! 

Juicht, mensen, eng'len, samen. 

Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 

juicht allen! Amen, amen! 

 

Zegen   

Amen: Gez. 358: 6 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 

in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 


