Orde van dienst Boelenslaan, 20 maart 2022, 10.00 uur (Jeugddienst)

Thema: “Wel in de wereld, niet van de wereld”.

Voor de dienst: Lied 770 Opw ( Ik zal er zijn, Sela)
Welkom, mededelingen door Janneke E
Intochtslied: Ps. 121( Psalmen voor nu): Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Stil Gebed

Votum en Groet

Gloria: Gez. 457: 1 ( Heilig, heilig, heilig...)
Aanbidding: Lied 589 Opw ( Ik wil juichen voor U)

Verootmoediging : Lied 123 Opw ( Groot is uw trouw, o Heer) ( versie Kees
Kraayenoord)

Dankbaarheid: Rom.13: 8-14 (NBV °21) door Jeffry E

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een
ander is’ — deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf.’

Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de
redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.

De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken
van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en
slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met
haar begeerten.

Zingen : Lied 126 Opw ( Jezus vol liefde, U wilt ons leiden)
Gebed om het licht van Gods Heilige Geest

Zingen: Lied 343 Opw ( Heilige Geest van God)

Schriftlezing : 1 Joh. 2: 12-17 ( HSV) door Nynke de G

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam.

Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is.

Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u
de Vader kent.

Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is.

Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u
de boze hebt overwonnen.



Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is.

Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de
hoogmoed van het leven, is niet uit de VVader, maar is uit de wereld.

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in
eeuwigheid.

Rom. 12: 1,2 ( NBV ’21)
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen.
Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Zingen: Lied 539 Opw ( kom nu is de tijd..)
Verkondiging: “Wel in de wereld, niet van de wereld”

Zingen: Lied 595 Opw ( licht van de wereld)

Dankgebed en VVoorbeden door Tetsje C
afsluiten met stil gebed en gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.

Slotlied: Lied 832 Opw ( Jezus Overwinnaar)
Zegen
Amen: Lied 710 Opw ( zegen mij..)



