
Boelenslaan   13-2-2022 
 

Lied vóór de dienst:    
 
PSALM 87: 1- 3- 4 
 
1  Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
    Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
    O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
    door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
3  God zal hen zelf bevestigen en schragen 
    en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
    hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
    en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 
 
4  Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
    dansend de harpen en cymbalen slaan, 
    en onder fluitspel in het ronde gaan, 
    zingend: "In U zijn al onze fonteinen 
 
Afkondigingen : ouderling van dienst 
 
Intochtslied :  Tienduizend redenen 

 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

(Refrein) 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

(Refrein 2x) 

slot: 

 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

Verheerlijk zijn heilige naam. 

(Refrein 2x) 

 

Stil gebed, votum. Groet.  

Zingen: uit bundel Joh.de Heer 53 

Ga niet alleen door ’t leven,  

Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar. 
Laat één u sterkte geven,                                                
ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen,                                               
daar is zoveel geween. 
En zoveel leeds te dragen, ga niet alleen. 
En zoveel leeds te dragen, ga niet alleen. 

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 
O, geef het Hem ter woning,                                                                          
hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen                                               
als Jezus! immers geen! 
Richt dan de treurend’ ogen naar Jezus heen. 
Richt dan de treurend‘ ogen naar Jezus heen. 

Wel zalig, die ’t ervaren, dat Hij hun alles is; 
Dan kennen z’ in gevaren                         
bezorgdheid noch gemis. 
Hij draagt dan in Zijn armen,                                 
door alle nood hen heen; 
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen. 
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen. 

Gebed  
 
Genade verkondiging  
 
Zingen GEZANG 365: 1-2 
 
1      De zonden zijn vergeven! 
       Dit is een woord ten leven, 
       bevrijdend van de schuld. 
       Wat God ons ooit beloofde, 
       wordt nu voor wie geloofde 
       in Jezus' naam geheel vervuld. 
 
2      't Is ook voor mij geschreven: 
       ook ik mag uit Hem leven 
       die ons genezen heeft. 
       Zijn liefde tot de zijnen 
       brengt ons met Hem in 't reine, 
       wij weten dat Hij ons vergeeft. 

 
Gebed om het licht van de Heilige Geest 

Schriftlezing:  uit NBG 1951 
Efeze 3: 14-21 

          Kolossenzen 3 : 5-17  



 
 

Beamerlied : 
 
 

 

Verkondiging. 

Tekst: (Koll. 3:16) 

Het Woord van Christus wone rijkelijk in u !        

Zingen:  ELB 125  

GEPREZEN ZIJ DE HEER      

 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder 
troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn 
hand begon. Halleluja. 
Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op Zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
 
Refrein: 
 
Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
 
Refrein: 

 
 

 

Danken en voorbeden 

Collecte:   Bij de uitgang 

Geloofsbelijdenis.  

 
Slotlied  PSALM 150 
 
1  Looft God, looft Hem overal. 
   Looft de Koning van 't heelal 
   om zijn wonderbare macht, 
   om de heerlijkheid en kracht 
   van zijn naam en eeuwig wezen. 
   Looft de daden, groot en goed, 
   die Hij triomferend doet. 
   Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
   harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
   Cither, cimbel, tamboerijn, 
   laat uw maat de maatslag zijn 
   van Gods ongemeten wezen, 
   opdat zinge al wat leeft, 
   juiche al wat adem heeft 
   tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
 Afsluiting – zegenwoorden.  
 
 En afsluitend:  Gezang 456: 3 
Amen Amen  Amen 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer 
Amen God, Uw naam ter eer. 
 
 
 
 
 
 
 
  


