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Jesaja 1:3 Gods schorremorrie versie 2

Luisterlied: Gz 138:1, 2, 4 Komt allen tezamen jubelend van vreugde -

Welkom, mededelingen

zingen: Intochtslied Gz 135 Hoor de eng’len zingen de eer

stil gebed, gelofte en groet: Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Die
hemel en aarde gemaakt heeft, Die altijd trouw is en eeuwig leeft en nooit laat varen de
werken van zijn handen.

Genade zij u en vrede, van God, onze Vader, door onze Here Jezus Christus, in de
gemeenschap van de Heilige Geest.

Genadeverkondiging: Jesaja 9

1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.

Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.

Luisterlied: God zal met ons zijn

Johannes 1

1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in het begin bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat
gemaakt is.

4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

9 Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

10 Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet
gekend.

11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God
te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit
God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond

Komt verwondert u hier mensen
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 1: 2-9 De rechtszaak van God tegen Zijn volk
2 Luister, hemel, neem ter ore, aarde!

Want de HEERE spreekt:

Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien,

maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen.



3 Een rund kent zijn bezitter

en een ezel de kribbe van zijn eigenaar,
maar Israél heeft geen kennis,

Mijn volk heeft geen inzicht.

4 Wee het zondige volk,

volk van zware ongerechtigheid,

nageslacht van kwaaddoeners,

kinderen die verderf aanrichten!

Zij hebben de HEERE verlaten,

de Heilige van Israél verworpen,

zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan.
5 Waarom wilt u nog meer geslagen worden?
U gaat gewoon door met uw afvalligheid.
Heel het hoofd is ziek,

en heel het hart is afgemat.

6 Vanaf de voetzool tot het hoofd toe

is er geen gezonde plek aan:

wonden en striemen

en gapende wonden,

niet uitgedrukt, niet verbonden,

en niet met olie verzacht.

7 Uw land is een woestenij,

uw steden zijn met vuur verbrand,

uw bouwland — voor uw ogen

eten vreemden het op;

het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd.
8 De dochter van Sion is overgebleven

als een hutje in een wijngaard,

als een nachthutje op een komkommerveld,
als een belegerde stad.

9 Als de HEERE van de legermachten

ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten,
als Sodom zouden wij geworden zijn;

wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn.

Zingen: Ev. Liedbundel nr. 103:1,2,3,4 In Bethlehems stal lag Christus de Heer

1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer
in doeken gehuld, zo nameloos teer
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis

2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer
die zondaren mint zo nameloos teer
die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij
zo arm werd de Heiland, voor u en voor mij

Schriftlezing: Lucas 2:1-7 De geboorte van Jezus
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de
wereld ingeschreven moest worden.



2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrié stadhouder was.

3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.

4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van
David, die Bethlenem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,

5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,

7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

3. Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht
ik kniel voor uw kribbe met denkend gemoed
en breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet

4. U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint
Dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind

Verkondiging: Gods schorremorrie

Zingen: Gz. 141:1,2,3 Ik kniel aan uwe kribbe neer

Dankgebed

Slotzang. Luister- en meezinglied: Ere zij God, medley

Zegen / Amen



