
Orde van dienst,  Boelenslaan, 7 nov. 2021,  9.30  uur 
 

Thema: “Dank God voor Zijn onbeschrijfelijke gave” 

 

Voor de dienst : Lied 733: 1,2  Opw 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refr.: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 

          prijs nu zijn heilige Naam. 

          Met meer passie dan ooit ,o  mijn ziel 

          verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Refr.: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel... 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied Ps. 66: 1,7 
Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Votum en Groet 

Gloria: Gez. 434: 1 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam,psalmzingt de heilige naam, 

looft al wat ademt de Here. 

 

 

 



Verootmoedigingsgebed        daarna zingen Ps.25: 3 
Denk aan 't vaderlijk meedogen, 

Heer, waarop ik biddend pleit: 

milde handen, vriend'lijk' ogen 

zijn bij U van eeuwigheid. 

Denk toch aan de zonde niet 

van mijn onbedachte jaren! 

Heer, die al mijn ontrouw ziet, 

wil mij in uw goedheid sparen. 

 

Genadeverkondiging              daarna zingen  Ps. 86: 5 
Gij zijt groot en zeer verheven, 

Gij doet wondren aan ons leven. 

Gij zijt God, ja Gij alleen, 

goedertieren om ons heen. 

Heer, Gij hebt mij aangenomen, 

mij weer tot het licht doen komen 

uit de diepten van de dood. 

Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 

Wetslezing                             daarna zingen  Lied 687: 1,4 Opw 
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

 

Heer toon mij uw plan;maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest   
 

Schriftlezing : 2 Cor. 9: 1 t/m 15 

Zingen: Gez. 481: 1,2,4  
O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 



tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Tekst: 2 Cor. 9: 15 

Verkondiging 

 

Zingen : Ik wil U danken, Christian Verwoerd 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn-WdndSKEk 
 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Collecte noemen 

 

Geloofsbelijdenis  

Slotlied: Gez. 44: 1,2,3 
Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

https://www.youtube.com/watch?v=Wn-WdndSKEk


gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Zegen 

Amen: Gez. 456: 3 
 


