Ds Sijtsma van Oeveren 19 sept. 2021, 10.00 uur , Heilig Avondmaal
Thema: Komen naar het brandofferaltaar

Voor de dienst: Lied 299: 1,3 Elb
Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer.

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;

In zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps. 116: 1,3

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,

Hij wil zich altijd over ons ontfermen.

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Stil Gebed
Votum en Groet

Gloria: Gez. 44: 3

Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

Verootmoedigingsgebed : daarna zingen: Ps. 43: 3
O Here God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.



Genadeverkondiging daarna zingen: Ps. 43: 4
Dan ga ik op tot uw altaren,

tot U, o bron van zaligheid.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren

en dankbaar ruisen alle snaren

voor U die al mijn vreugde zijt

en eindloos mij verblijdt.

Wetslezing daarna zingen : Lied 785
https://www.youtube.com/watch?v=OKfIRIC5KDs tot 4.37!!!
Ik bouw op Jezus, anders niet;

het is zijn bloed dat redding biedt.

Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;

ik steun alleen op Jezus’ Naam.

Refrein:

Heer, U bent ons fundament.

Zwak wordt sterk, door al uw werk.

In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.

Mijn anker rust in Hem alleen!

Refrein:

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing : Ex. 27: 1,2
Ex.21:12t/m 14
Hebr. 9: 11 t/m 15

Zingen: Gez. 436: 1,4,5

Jezus neemt de zondaars aan

roept dit troostwoord toe aan allen,
die verdwaald van Hem vandaan
in het donker struik'len, vallen.

Hij leert hun zijn wegen gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.

Komt gij allen, komt tot Hem.
Weest niet meer bedroefd, verslagen.
Jezus roept u, hoort zijn stem,
kindren van zijn welbehagen,
allen moogt gij tot Hem gaan,
Jezus neemt de zondaars aan.


https://www.youtube.com/watch?v=OKfIRlC5KDs

Dit vertroost mij, geeft mij moed,
zijn mijn zonden als scharlaken,
Hij zal door zijn kostbaar bloed
wit als sneeuw mijn leven maken.
Hij zal mij terzijde staan,

Jezus neemt de zondaars aan.

Verkondiging

Zingen: Ps. 118: 6, 10

Des Heren hand is hoog verheven,

des Heren rechterhand is sterk.

Ik zal niet sterven, ik zal leven

en zingen van des Heren werk.

De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,

en zijn genadig welbehagen

gaf mij niet over aan de dood.

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.

Nu worde 't offer onzer vreugde

op zijn altaren aangericht.

Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,

0 God, U roemen wijd en zijd.

Laat aller lof ten hemel rijzen;

Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Viering HA ; lezen formulier
Geloofsbelijdenis lezen:

Zingen: Gez. 360: 1

Heer, wij komen vol verlangen,

op uw roepstem naar uw dis,

want door schuld met schrik bevangen
zoekt ons hart vergiffenis:

slechts in U bestaat ons leven,

die uw bloed voor ons woudt geven;
laat ons dan in brood en wijn

met Uzelf gespijzigd zijn.

Brood en Wijn

Zingen: Gez. 360: 2

Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij geboodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;

ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,

dat ons hart U steeds meer kent.

Rest formulier

Dankgebed en voorbeden



Collecte aankondigen

Slotlied: Lied 516: 1,3,4 Hemelhoog ( oorspr.Alleluia, sing to Jesus)
Halleluja! Zing voor Jezus,

zittend aan Gods rechterhand;

halleluja, hoog verheven,

heersend over zee en land.

Allerwegen klinkt het loflied

voor de Heer, want Hij is goed.

Hij die ons uit alle volken

vrijgekocht heeft door zijn bloed.

Halleluja! Brood des hemels,
Herder die ons voedt en weidt.
Halleluja! Tot U komen
zondaars in vrijmoedigheid.
Jezus, Voorspraak,

Vriend, Verlosser,
Hogepriester, pleit voor mij,
waar bevrijde zielen zingen,
eeuwig aan de dood voorbij.

Halleluja, Heer der heren,

aard' uw voetbank, hemel uw troon.
Halleluja, Gij wilt komen

tot ons mensen, Mensenzoon.

Gij maakt door uw levensbeker

ons van dode werken rein:

Gij de priester, Gij het offer -

Gij geheim van brood en wijn.

Zegen
Amen: Gez. 456: 3



