
Boelenslaan   16-5-2021 
 

Lied vóór de dienst: Psalm 122 1 en 2 

 
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
   toen men mij zeide: "Gord u aan 
   om naar des Heren huis te gaan! 
   Kom ga met ons en doe als wij! 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in, 
   u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
   Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
   wel saamgevoegd en welgebouwd, 
   o schone stede, die wij groeten. 
 
2 Hoe zijn de stammen opgegaan! 
   Hier gingen ons de voeten voor 
   der pelgrims, die de Heer verkoor, 
   hier, waar uw heil'ge muren staan! 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in 
   naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
   Zo is het Israël gezegd; 
   hier zijn de zetels van het recht, 
   de troon, waar David zal regeren! 

 
Afkondigingen  
 
Intochtslied :   GEZANG 328: 1,2,en 3 

 
1. Here Jezus, om uw woord 
   zijn wij hier bijeengekomen. 
   Laat in 't hart dat naar U hoort 
   uw genade binnenstromen. 
   Heilig ons, dat wij U geven 
   hart en ziel en heel ons leven. 
 
2. Ons gevoel en ons verstand 
   zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
   als uw Geest de nacht niet bant, 
   ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
   't Goede denken, doen en dichten 
   moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
   licht uit licht, uit God geboren, 
   maak ons voor uw heil bereid, 
   open hart en mond en oren, 
   dat ons bidden en ons zingen 
   tot de hemel door mag dringen. 
 

 

 

Stil gebed, votum. groet 

Openingswoorden 

 
Gebed  
Genade verkondiging  
 
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 
4 
  Leer mij naar uw wil te hand'len, 
  laat mij in uw waarheid wand'len. 
  Voeg geheel mijn hart tezaam 
  tot de vrees van uwen naam. 
  Heer mijn God, ik zal U loven, 
  heffen 't ganse hart naar boven. 
  Ja, uw naam en majesteit 
  loof ik tot in eeuwigheid. 
5 
  Gij zijt groot en zeer verheven, 
  Gij doet wondren aan ons leven. 
  Gij zijt God, ja Gij alleen, 
  goedertieren om ons heen. 
  Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
  mij weer tot het licht doen komen 
  uit de diepten van de dood. 
  Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 
Regels uit dankbaarheid 
 

Gebed om het licht van de Heilige Geest 

Schriftlezing:  Johannes 14: 
   Mattheus 28:  
 
Zingen:  GEZANG 477: 1-2 

 
1  Geest van hierboven, 
   leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede, 
   deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen 
   van grote dingen, 
   als wij ontvangen 
   al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan. Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven 
   zal Hij ons geven, 
   als wij herboren 
   Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan. Halleluja! 



 
 
 
 
 
2 Wat kan ons schaden, 
   wat van U scheiden, 
   Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, 
   wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege 
   voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde 
   de macht aanvaarden 
   en onze koning zijn. Halleluja! 
   Gij, onze Here, 
   doet triomferen 
   die naar U heten 
   en in U weten, 
   dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 
Verkondiging: 

        Thema: Hij laat ons niet alleen   

Zingen:  Opwekking 343  
 
Heilige Geest van God,) 
vul opnieuw mijn hart.)2x 

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God,) 
vul opnieuw mijn hart.)2x 

Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

 

Danken en voorbeden  

Geloofsbelijdenis 

 

 

 

 

 

 

Lied  275:  1 en 4 

 1. ’k Heb geloofd en daarom zing ik, 
 daarom zing ik van gena, 
 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 
 Daarom zing ik U, die stervend 
 alles, alles hebt volbracht; 
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
 Lam van God voor ons geslacht. 
 
4. Ja ’k geloof en daarom zing ik, 
 daarom zing ik, U ter eer, 
 ’s werelds Heiland, Hogepriester, 
 aller heren Opperheer. 
 Zoon van God en Zoon des mensen, 
 o, kom spoedig in uw kracht 
 op des hemels wolken weder! 
 Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

 
Afsluiting – zegenwoorden.  
 
En afsluitend:  ELB 501. Vrede van God 

 
 
 
1. Vrede van God, de vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
 
2. In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam, 
 In Jezus’ Naam geef ik jou 
 Vrede van Hem, vrede van God. 
 De vrede van God zij met jou. 
 
3. Heilige Geest, heilige Geest, 
 de heilige Geest zij met jou. 
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met jou. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


